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In het Kader van het 50 jarig bestaan is deze beelden route (ongeveer 4 km.) gemaakt. 

Geopend door Burgemeester A.B.L. de Jonge op 25 mei 2013.
Op verschillende plekken in het dorp staan beelden, ieder van ons zal er regelmatig langskomen. Vaak is het zo dat we deze beelden als onderdeel van de bebouwing opnemen.

Wat moet je er van vinden, vooral de moderne beelden zijn moeilijker te begrijpen.

Kunst kijken is iets wat je kunt ontwikkelen. Het begrijpen staat los van het mooi vinden. Kijken kan iedereen, maar zien is anders. Zien vraagt aandacht, de moeite nemen om te ervaren wat daar gebeurt. Een kunstenaar geeft vorm vanuit een levensgevoel, vanuit een belevingswereld, deze kan verwijzen naar maatschappelijke omstandigheden, of hoe een object de ruimte waarin het staat bepaalt of om de schoonheid van vorm en materiaal. Een beeld stimuleert je, bied je een belevingswereld en zet je aan het denken, of laat je genieten. In deze tijd is de artistieke vrijheid zeer groot. De mogelijkheden zijn divers. Dat maakt het soms moeilijk kunst te beoordelen, maar dat betekent niet dat er geen goede kunst meer wordt gemaakt. Moderne kunst vraagt dat je de tijd neemt om haar te begrijpen en toe te laten. Het tot uitdrukking brengen van een eigen belevingswereld vraagt een actieve kijker. Het kijken naar kunst moet een persoonlijke ervaring zijn. 

We beginnen aan de Baan vlak voor het Koetshuis staat ons eerste Kunstwerk
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 Titel: Trafohuisje
Kunstenaar: Josum Walstra

Waar: voor het Koetshuis

Geplaatst: trafohuisje in 1963? Beschilderd in 1978?

Materiaal: muurverf
Het wordt een van de oudste bouwwerken van Biddinghuizen genoemd.

Toen het Koetshuis gebouwd is stond het trafohuisje in de weg. Maar men kon het niet weghalen, immers het is de stroomvoorziening voor Biddinghuizen. Het schijnt dat er nogal wat protest kwam toen het huisje eenmaal kleurig gedecoreerd was. Er kwamen zelfs officiële protesten. De meningen waren verdeeld maar na zoveel jaren staat het er nog steeds vrolijk gekleurd bij. Het vierkante gebouw is in rood, wit, groen en blauw geschilderd.

Op de muren zien we diagonaal lopende banen in wit en rood eindigend in een groene vorm, twee cirkels. De ruimte is blauw met beneden een groene rand. In de hoeken zien we wolken. Het ontwerp is duidelijk een knipoog naar de polder. De deuren zijn opgenomen in de decoratie. Het geheel komt vrolijk over. Door de begroeiing en de belendende gebouwen valt de kleurige werking van het geheel weg. 
Aan De zijkant van het koetshuis staat nu dit beeld ( aanparkeerplaats) kunstwerk 2
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Titel: Spelende kinderen

Kunstenaar: Derk Holman

Plaats: (vroeger de Rank Tamarisk)
Geplaatst: ?

Materiaal: een zachte vulling met daarom heen kunsthars

Het was de bedoeling dat het kunstwerk als speelobject zou dienen. En het werd ook op het schoolplein geplaatst, maar bleek niet bestand tegen de spelende kinderen. Het beeld werd gerestaureerd en voor de school geplaatst. Nu kan iedere voorbijganger er van genieten.

We zien een samenspel van strakke vormen met in het midden een driehoek. Als we goed kijken zien we 2 kinderen die met elkaar een ruimte naar binnen en naar buiten maken. Het beeld is hoekig en open. Als je er omheen loopt zie je steeds weer een nieuwe vorm die verbinding maakt met de rest van het beeld, en de ruimte erom heen. Er is een symmetrie maar iedere kant toont een ander aspect. Door de opwaartse beweging en de ruimtelijkheid straalt het beeld dynamiek uit.

We gaan richting het oosten tot aan de rotonde aan de rechterkant kunstwerk 3
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 Titel: Cirkantela
Kunstenaar: Cyril Lixenberg

Waar: rotonde Baan

Geplaatst: ?

Materiaal: plaatstaal met coating
Deze kunstenaar is vooral bezig met het essentiële weer te geven. Hij zoekt naar ruimtelijke relaties binnen de vormen en in relatie met de omgeving. De basis is de geometrie, cirkel, vierkant, driehoek. Als je het woord Cirkantela uit elkaar haalt heb je bewegende cirkels met een vierkant. En dat is ook wat je ziet.

Als je erom heen loopt kijk je altijd door de cirkels heen. In dit beeld zien we dat de kunstenaar ruimtelijke relaties maakt, zowel binnen de vormen van het beeld als naar de omgeving. Op afstand kun je de ruimtelijke werking goed ervaren, de verbinding tussen de aarde en de lucht. Het materiaal, gegalvaniseerd plaatstaal, heeft een strakke uitstraling zonder franje en overbodigheden. Het beeld is een zelfstandig object in relatie met de ruimte, met voor en achter, boven en onder. 
Het vierkant is zakelijk en houdt de blik eventegen, de rondingen laten de blik verder gaan. De kleur is een extra, die er vooral is, om de pure vormen accenten te geven.

We steken nu over richting noordwest, het wandelpad op langs het mooie mozaïek bankje

Hier zien we kunstwerk 4
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 Titel: “het vlakke land”

Kunstenares: Martha ‘Waijop

Waar: “grasveld voor Benzinestation
Geplaatst: januari 2004

Materiaal: brons met kleuring(patina)
Martha Waijop maakt beelden die uitgaan van de geschiedenis van mensen en de omgeving. Zij werkt met brons. Wie rondom haar beelden loopt ontdekt steeds nieuwe details. Er is een communicatie over en weer tussen binnen vormen en buitenvormen, licht en schaduw, stilstand en beweging.

We zien een beeld met rondingen opgebouwd uit verschillende platte delen die steeds weer een andere ruimtelijke verbinding maken en een ander zicht op het beeld geven.

We zien een vrouwenfiguur tussen golvende banen, die vanuit ieder standpunt ervaren kunnen worden. In dit beeld komen realisme en abstractie samen. 

De vrouw staat voor Gaia, de godin van de aarde, de grote moeder, zij schept het leven. Het beeld is vloeiend, verticaal, de figuur staat tussen de golvende banen. Zo symboliseert zij de samenwerking tussen aarde water en lucht. Deze elementen zijn van wezenlijk belang voor alles wat groeit, afbreekt en verdwijnt.

We lopen nu richting het kanaal. Bij het kanaal aangekomen gaan we links af over de prachtige boulevard,     

                       ( waar een plaquette hangt met een gedicht van Sjoerd Feenstra)      

langs  het appartementengebouw Almenara   bij het eerste driehoekje linksaf. U ziet aan uw rechterhand kunstwerk  5
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 Titel: de ”kunstenaar”

Kunstenares: Nel van Lith

Waar: grasveld Waterkant

Geplaatst: 2002

Materiaal: brons

Deze kunstenares woont en werkt in Biddinghuizen. Zij werkt in opdracht voor de plaatselijke en landelijke overheid en voor particulieren. Zij werkt zowel in steen als in brons, abstract en figuratief.

In dit beeld brengt zij verantwoordelijkheid, genegenheid, toewijding over.

De kom in de handen van de gebogen figuur, de kunstenaar, heeft op de bodem een gezicht. De kunstenaar kijkt met aandacht. In de licht gebogen houding zien we toewijding. De vormgeving is hoekig, strak en glad, en door die gladheid komt het beeld rond en zacht over.
We lopen nu rechtdoor het dorp in, richting zuidoost steken de Kopakkerhof over, dan de Boshof over.  
We gaan de Sportlaan op, 2è weg links de Parksingel in, na ongeveer 450 meter bocht naar links  tot aan de Zonneweide, rechtsaf de Zonneweide in en aan het eind het fietspad op richting Bremerbergweg. Aan de rechterkant  staat kunstwerk 6  
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 Titel: Spiegeling
Waar: hoek Kokkelweg- Bremerbergweg, grasveldje

Geplaatst: ?

Materiaal: geschilderd staalHet is een geel geschilderd beeld gemaakt van plaatstaal. De cirkel ligt op de grond en er zijn organische vormen uitgesneden, waardoor er een beweging ontstaat die de associatie met water oproept, de uitgesneden rechtopstaande vormen doen denken aan gras.
Zo zien we ook hier weer de ruimtelijke verbinding tussen aarde, water en lucht verbeeld.
Nu volgen we het wandelpad (richting o-no) tot aan De Dreef en gaan links af De Dreef op tot aan de hoek Cultuursingel- Dreef,  hier staat aan de rechterkant kunstwerk  7
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Titel: Het ”Drakenbeeld”

Kunstenares: Linda Verkaaik met basisschoolleerlingen in Biddinghuizen

Waar: hoek Dreef- de Deel

Geplaatst: 1989 herplaatst 2012

Materiaal: brons

Linda Verkaaik woont en werkt in Nijkerk.

Zij maakt beelden van brons en keramiek. De onderwerpen worden altijd in opdracht gemaakt. Zij heeft op verschillende plaatsen in Nederland stoelen van brons, keramiek en glas gemaakt.

Wij hebben ook een “stoel “in ons dorp. Het drakenbeeld is samen met de kunstenares en de kinderen van basisscholen in Biddinghuizen ontworpen. We zien drie draken( geïnspireerd op Jurassic Park) 
In de vormen zien we rondjes, driehoekjes, vierkantjes met kleurige afbeeldingen. Deze zijn door de kinderen getekend in was en door Linda afgedrukt en gebakken. De draken serveren een klein draakje. Je kunt op het bankje gaan zitten, dan lijkt het een drakentroon met boven je hoofd een afdak met kleurig glas.

We lopen nu richting het plein  en aan de rechterkant voor de winkel ziet u kunstwerk 8
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Titel: Moeder en kind

Naam kunstenaar: Francien Valk

Waar: Winkelcentrum Biddinghuizen

Geplaatst in 1987 herplaatst 2007

Materiaal: steensoort genaamd “pepperino”

Deze kunstenares werkt met steen en zoekt met respect voor de steen naar de vorm, waarbij de directe expressie aanspreekt. Dit beeld is realistisch abstract. 

Toen er sprake was van een beeld te plaatsen bij de Gouden Ploeg moest het symbool staan voor wat Biddinghuizen is.

We zien een stoer stevig beeld, herkenbaar een gehurkte figuur, de moeder, die een kind tegen zich aan houdt. Wat opvalt, zijn de enorme handen van de moeder die het kind heel dicht bij zich houdt, het kind wordt zo in de ruimte van de moeder gehouden, de moeder kijkt de ruimte in.
Het beeld straalt kracht en bescherming uit. Maar kan ook beklemmend over komen.De verhoudingen kloppen niet, maar dat is hier ook niet belangrijk. Het accent ligt duidelijk op de gesloten ruimte die de figuren uitdrukken en de buiten proportie grote handen.

Leven met elkaar maar ook bij jezelf blijven. 
We steken het Plein over naar de ingang van kerkcentrum “de Voorhof”,   kunstwerk  9
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 Titel: De Wijnstok 

Kunstnaar: René Karrer

Materiaal: natuursteen, schoolbordenlei
Jaar: 1968.In 1964 werd Het Kerkcentrum 'De Voorhof" gebouwd naar een ontwerp van architect E.M. Fontein. In de gevel boven de ingang van de Protestantse kerk bevindt zich een mozaïek van de kunstenaar René Karrer. Het mozaïek heet 'De Wijnstok", de bladeren en druiven zijn gemaakt van natuursteen. De stam is gemaakt van zwarte schoolborden lei. De stenen van het mozaïek zijn in beton ingelegd.
Dit is voorlopig de kunstroute, wij hopen dat u met plezier de route hebt gedaan
Beschrijvingen en de foto’s zijn van Marianne Alting-Brooijmans
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